
CASA MATILDA: EEN NIEUW DAK BOVEN ONS HOOFD  

Het is vandaag 14 februari 2026. Ik wil je graag iets 
vertellen over Casa MaƟlda. Iets meer dan een jaar 
geleden - voorjaar 2025 - was ik de wanhoop nabij. 
Nachten achtereen schrok ik wakker van het geluid 
van neerstortende balken (derƟenhonderd 
kilometer verderop). Casa MaƟlda met een groot 
gat in haar dak. Geen idee hoe het verder moest 
met de ontbrekende financiering van Casa MaƟlda. 
Wel wist ik nog steeds heel zeker: Casa MaƟlda: 
Huis voor Levensverhalen moet er komen. Maar 
hoe??? 

Reddende engelen 

Tot, nu iets minder dan een jaar geleden, de eerste reddende engel op mijn pad verscheen: 
Reinolda. Zij bracht mij in contact met André, de tweede reddende engel. De eerste engel 
vertelde de tweede engel over mijn Verlaat Verdriet-werk. Over ons project op het pleintje 
van Codiponte. 'Maak maar een afspraak' zei André tegen Reinolda. 'Ik kom met mijn 
financieel adviseur.' Zo zaten we, op een dag in maart 2025, met z'n vieren aan tafel. 'Wat 
doe jij mooi werk' zegt André tegen me. 'En wat een bijzonder project in Italië. Ik ga erover 
denken.' 

Een klap 

Ons volgende contact, in de vorm van een video-call met Maartje, brengt de volgende stap. 
De voortvarendheid van Maartje, en haar gedegen kennis van restauraƟeprojecten, geeŌ de 
doorslag. 'We geven er een klap op.' zegt André. De voorbereidingen voor de restauraƟe van 
Casa MaƟlda konden van start gaan. 

Een nieuw dak boven ons hoofd 

Vanaf eind september 2025 hebben de bouwers, en alle andere mensen die bij de restauraƟe 
van Casa MaƟlda zijn betrokken - zoals projectleider Maartje Schönefeld en  bouwkundige 
Francesca Baldasari -  een ware Ɵtanenklus geklaard. 'Ze mooi' vertelt Maartje aan de 
telefoon. 'Onder alle weersomstandigheden wordt er in zo'n mooie, harmonieuze sfeer 
keihard gewerkt. Echt heel bijzonder.' 

Als het goed is wordt Casa MaƟlda - Huis voor levensverhaal zomer 2026 opgeleverd door de 
aannemer. We houden je op de hoogte. Zoals je kunt zien op de foto: voor neerstortende 
balken hoef ik niet meer bang te zijn. Een nieuw dak boven ons hoofd is in de maak! 
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